
Ga mee op reis met de  
missie en visie van Maeykehiem

Welkom bij 
Maeykehiem



Wij zien jou!
Dit paspoort van Maeykehiem is ook jouw paspoort.  
We vertellen je iets over de identiteit van Maeykehiem, maar we 
zijn net zo nieuwsgierig naar jou. Of je nu collega of vrijwilliger 
bent, of op een andere manier betrokken bij Maeykehiem.  

Jouw naam

In welk team werk je?

Waarom werk je juist voor Maeykehiem?

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wat draag jij bij?

Waar mogen we jou voor wakker maken?



Welkom! Onze missie en visie

Onze missie is waar we voor staan, onze visie is waar we voor 
gaan. Samen vormen ze de rode draad in onze organisatie. 
Iets waar we bewust en onbewust elke dag aan bijdragen en 
aan meewerken. Dit is voor een groot deel waar we al zijn, het 
zit in ons DNA. Het is waarom mensen (cliënten, familie én 
collega’s) voor ons kiezen. Maar het geeft tegelijkertijd ook 
een steuntje in de rug voor wie we willen zijn. Voor wat we nog 
willen versterken.

Zorg die werkt. Wij zien jou. We volgen en begeleiden jouw vragen, 
wensen, dromen en talenten. Samen blijven we zoeken naar wat jij 
wilt en naar wat er kan. Hieraan werken en jou zien bloeien, maakt 
ons blij en trots. Zo werken we aan een Maeykehiem waar je je thuis 
voelt en waar je mag zijn wie je bent.

Wy libje, wenje en wurkje hjir lokkich tegearre mei de minsken om 
ús hinne. Dit dogge wy op us eigen wiize, door te werken vanuit 
onze kernwaarden:
•	 vanuit het hart
•	 vakkundig met lef
•	 echt samen doen



Dit zijn onze kernwaarden. In taal zijn 
het maar enkele woorden, maar ze 
zeggen veel. Het zijn de waarden die 
bij ons overal in doorklinken. Waarom 
cliënten bij ons willen wonen. Waarom 
ouders en verwanten hun geliefde 
aan ons toe vertrouwen. Waar wij ons 
bed voor uit komen om naar ons werk 
te gaan. Want we werken allemaal 
vanuit de overtuiging dat Maeykehiem 
een prachtige organisatie is die een 
toekomst verdient.

Bij Maeykehiem voelen we ons betrokken bij onze cliënten en bij 
elkaar. Onze betrokkenheid is oprecht en persoonlijk, vanuit het 
hart. Zowel vanuit ons eigen hart als vanuit het hart van onze 
organisatie, ons veilige hiem, dragen we zorg voor elkaar en voor 
onze omgeving.

Vanuit het hart

Vakkundig met lef

Echt sámen dóen

Bij Maeykehiem werken professionals die hun vak verstaan. We 
hebben voortdurend aandacht voor ontwikkeling. Daarbij stellen 
we de belangen van onze cliënten altijd voorop. Daarom werken 
we vanuit de methodieken LACCS en Triple C. Dat geeft ons rich-
ting. Als het nodig is, tonen we lef, blijven we zoeken naar oplos-
singen en durven we out-of-the-box te denken. Dat maakt ons 
vakkundig en vernieuwend.

Bij Maeykehiem is de inbreng van iedereen even belangrijk. We 
voelen ons allemaal verantwoordelijk en pakken ook onze verant-
woordelijkheid. We doen het echt samen. Samen met iedereen die 
betrokken is bij onze cliënten, samen met het dorp en samen met 
de natuurlijke omgeving. Op een nuchtere manier. 

Onze kernwaarden



Hoe ga jij jouw 
stempel drukken?



Hoe ziet jouw route 
eruit?

1 maand

6 maanden

3 maanden

1 jaar

Ga eens in gesprek met een collega over hoe jij de 
kernwaarden terugziet in het werk. 

Ga in gesprek met je team. Bespreek hoe jij je  
vakkundig kunt ontwikkelen.  

Hoe betrokken voel jij je bij je collega’s?  
En bij de cliënten?   

Hoe zou je nog meer samen met anderen kunnen 
werken? Je collega’s, verwanten, de mensen uit het 
dorp, vrijwilligers.   



Zo doen zij het
Leuk hoor, al die mooie woorden. Missie, visie, kernwaarden ... 
maar hoe merk je dat nou in de praktijk? In de waan van elke 
dag? We geven je graag een aantal voorbeelden. Voorbeelden 
van hoe het goed ging, maar ook van situaties die best lastig 
waren. Hiermee willen we jou inspireren op jouw reis binnen 
Maeykehiem. 



“ 
De liefde voor onze cliënten zie je 
elke dag in kleine dingen terug.

“Wat betekent Maeykehiem voor jou?” Dat vroeg de teamleider 
van Langweer B onlangs aan zijn collega’s en gaf ze een vel 
papier om het antwoord te tekenen. Zonder overleg tekende 
iedereen een hart. Ook begeleider Jolien Corporaal-Sibma: 
“Langweer B voelt als een tweede huis. Natuurlijk werk je als 
professional met de cliënten, maar het is toch een soort familie. 
Zo voelt het. Het is een kwetsbare groep. Onze cliënten hebben 
begeleiding nodig bij alles wat ze doen. Dat is intensief, maar 
daardoor leer je ze ook heel goed kennen. Ze gaan gewoon 
veel voor je betekenen, dus wil je je best doen voor ze.” Vanuit 
het hart herkent Jolien ook in de toewijding van haar collega’s, 
de passie voor de zorg en de liefde waarmee er gewerkt wordt. 
Ze vertelt: “Die liefde zie je elke dag in hele kleine dingen terug. 
Laatst bijvoorbeeld, toen deelden we in de groepsapp een 
filmpje van een cliënte die voor de tv stond te dansen. Bijzon-
der, omdat we haar de laatste jaren stapje voor stapje achteruit 
zien gaan. Waar ze vroeger altijd ontzettend kon genieten van 
muziek, zingen en dansen, is ze nu vaak afwezig en vlak. Als 
ze dan opeens weer even staat te dansen, kunnen we daar als 
collega’s enorm van genieten. Die momentjes 
zijn heel dierbaar.” 

Zorg vanuit het hart

Jolien Corporaal



Familie Jelsma

Echt samen doen – dat nemen ze bij de familie Jelsma wel 
heel letterlijk. Annie en haar broer Appie werken bij Maeyke-
hiem, maar daarnaast doen ze ook veel vrijwilligerswerk. 
Net als broers Albert en Wigle, zus Coby en haar man Liekle én 
Susanne, de dochter van Appie. Annie vertelt: “Dat is ons met 
de paplepel ingegoten. We zijn allemaal geboren en getogen in 
Sint Nyk en Maeykehiem hoort gewoon bij het dorp.  
Coby is ooit begonnen met vrijwilligerswerk. Van het een 
kwam het ander en nu zijn we allemaal al jaren actief voor 
Maeykehiem. Fietsen, wandelen, gymlessen, volksdansen, 
koffieschenken, chauffeuren op de busjes … we doen allemaal 
wat. Ook helpen we mee met de Maeykehiem-wagen voor de 
allegorische optocht. Dit is het startschot voor de Merke, het 
dorpsfeest van Sint Nyk. Je kunt wel zeggen dat Maeykehiem 
een rode draad is geworden in onze familie. Het is ook zo mooi 
om te zien dat de cliënten blij worden van wat we samen doen. 
‘Annie knuffel’, ‘Annie omhelzing’… de deur 
staat altijd voor je open. Die dankbaarheid 
is onbetaalbaar.”

“ 
Jij kunt ook mooi helpen, zegt  
één familielid en voor je het weet 
ben je actief betrokken.

Zij doen het echt sámen



Soms gaat het echt niet meer en moet er een nieuwe plek 
komen voor bewoners die in een crisissituatie belanden. Maar 
toen dat gebeurde met bewoner Teake op Bouwen 35, wilde 
cliëntcoördinator Karen er met haar team alles aan doen om 
hem escalatievrij te krijgen: “Teake was ook al vanuit een 
crisis bij ons gekomen. Omdat we er als team niet uitkwamen, 
hebben we de vakkundige hulp van Hart Netwerk ingescha-
keld. Met hun coaching-on-the-job is het ons samen gelukt om 
Teake weer een fijn leven te bieden. Zinvolle dagbesteding en 
het waarmaken van zijn droom waren daarin de belangrijkste 
sleutels. We ontdekten dat hij ervan droomde om op vakantie 
te gaan naar de Efteling. En dat hij, net als zijn vader, graag met 
hout werkt. Dus kochten we een keet op Markplaats, een party-
tent en regelden we klussen waar hij mee aan de slag kon in zijn 
eigen houtwerkplaats. We zagen hem steeds meer opbloeien 
en stralen als hij ’s ochtends met zijn rugzakje op naar het werk 
ging. Ons bezoek aan de Efteling, mét twee overnachtingen, 
was een succeservaring die hem een laatste zetje in 
de goede richting gaf. Teake is nu weer blij en heeft 
een fantastische woonplek gevonden in Lelystad.”

“ 
Als je out of the box denkt,  
kom je een heel eind.

Karen Handgraaf
Vakkundig én met lef



Als je aan het eind van de dag over het terrein van Maeykehiem 
loopt, heb je dik kans dat je Marcel tegenkomt. En als je hem 
nog niet gezien hebt, dan heb je hem vaak al wel gehoord. 
Want hij zingt en neuriet graag terwijl hij een rondje over het 
terrein fietst op zijn driewieler. Soms blijft hij even staan. Om 
je gedag te zeggen of om een vraag te stellen: “Wat kom je 
doen?” Zelf gaat hij elke dag naar Eigen Wize, om te werken. 
Vanuit zijn huis aan Bouwen 31 wandelt hij ernaartoe om 
papier te versnipperen, bierdoppen te sorteren of de post rond 
te brengen. Marcel vindt het allemaal even leuk. Nu zijn ze 
trouwens bezig met feesthoedjes maken: “Voor de optocht 
van Sint Nyk. Ik ga meedoen, op de kar, verkleed. Net als elk 
jaar. En iedereen van Maeykhiem krijgt een hoedje op.”  
Ook thuis, zit Marcel niet stil. Hij houdt van gitaarspelen, zingen 
én van puzzelen. Hij maakt nu bijvoorbeeld een dierenpuzzel, 
met een leeuw. Eigenlijk vindt hij alle dieren leuk, behalve 
honden. Maar die wonen niet op Bouwen 31. Marcel voelt zich 
er helemaal thuis. Wat hij het leukste vindt aan Maeykehiem? 
Daar hoeft hij niet lang over na te denken: 
“Alles”.

“ 
Het leukste aan wonen bij 
Maeykehiem? Alles.

Marcel Hoekstra
Hij voelt zich thuis op ons hiem



Trijn van der Meulen

Elkaar zien. Dat maakt dat bewoners en collega’s graag wonen 
en werken bij Maeykehiem. Iedereen is uniek. Alleen als je de 
ander echt ziet, ontdek je wat hij of zij nodig heeft om goed te 
kunnen leven en werken. Voor mij als bestuurder betekent het 
vooral dat ik – samen met het MT, de teamleiders en ortho’s 
– aandacht heb voor jou als medewerker. We vinden het 
belangrijk dat jouw kwaliteiten gezien en benut worden. Dat 
je plezier hebt in je werk. Elke dag leert. En dat we samen met 
jou kijken wat bij jou past als het leven je uitdagingen biedt. Als 
jij je gezien voelt en gemotiveerd bent om het beste uit jezelf 
te halen, dan is dat voor alles en iedereen dikke winst. Elkaar 
zien begint al bij de introductie van nieuwe medewerkers en 
stagiairs. Daar ben ik altijd bij. Ik vertel dan over onze kern
waarden en geef concrete voorbeelden. Je ziet me ook regel-
matig op de groepen zelf. Ik wil weten wat er speelt. Zodat 
ik aandacht heb voor leuke dingen als een jubileum, of juist 
een hart onder de riem kan steken als iemand in een moeilijke 
situatie zit. Een kaartje of een praatje - het zijn vaak de kleine 
dingen die het doen. 

“ 
Een kaartje of een praatje - het zijn 
vaak de kleine dingen die het doen.

Wij zien jou!



Jouw reisverhaal



Ons lied
We hebben ons eigen Maeykehiemlied. Dankzij de muzikale 
talenten en professionele inzet van onze collega’s Wytze, Aafke, 
Leonie en Johan. En natuurlijk zingen onze clienten en collega’s 
ook mee. Weer zo’n mooi voorbeeld van echt alles samen doen. 
Net als de prachtige portretfoto’s in dit paspoort.  
Die zijn gemaakt door collega Dirkje.  

Scan de QR-code 
om mee te zingen

Wij hebben mensen  

nodig, zoals jij 

Werken op Maeykehiem 

we maken mensen blij

Colofon  
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www.maeykehiem.nl

Stichting Maeykehiem 
Bouwen 17 
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